
Kerkblad
Protestantse Gemeenten Heiloo en Limmen

 

spiritualiteit, cultuur en samenleving
Zomer 2025, nr. 5



Koffie-plus!
In de zomermaanden, waarin veel
activiteiten stil liggen, heeft de maan-
delijkse koffieochtend van de Protes-
tantse Kerk in Limmen juist een spe-
ciaal tintje, namelijk de PLUS.
Die plus houdt in dat we kort een
onderwerp zullen bespreken, waar
iedereen over mee kan praten. Én de
plus houdt ook in dat we na de kof-
fie/thee nog een drankje met elkaar
drinken. Bij goed weer lekker op het terras,
Woensdag 16 juli en 20 augustus komen
we van 10.30 tot 12.00 uur bij elkaar
in ‘Ons Huis’ in Limmen.
Iedereen is van harte welkom, gezel-
lig om elkaar te ontmoeten! 
Voor vragen/vervoer kunt u bellen
met Margreet Denekamp, 072-5052871
of Bea Nicolai, 072-7435166

Koffieochtend 
wordt ‘inloopochtend’
 
HEILOO - We hebben in de afgelopen
maanden nagedacht over de toe-
komst van de koffieochtend. Vijf jaar

Zomercafé Heiloo
In juli en augustus is er geen inloop-
ochtend op dinsdagmorgen … maar
er is zomercafé!
U bent elke vrijdagmiddag in de zo-
mervakantie hartelijk welkom in de
Ter Coulsterkerk van 14.00 tot 16.30
uur voor een kopje koffie of thee, een
bolletje ijs en een babbeltje.
Bij mooi weer proberen we gezellig
buiten te zitten, van de zon te genie-
ten en naar de vogels te luisteren als
ze het niet te heet vinden om te flui-
ten. Komt u langs voor een praatje?
Hebt u vervoer nodig? Laat het ons
weten. Dan proberen we iets voor u
te regelen.
Het eerste zomercafé is op vrijdag
18 juli, het laatste op 22 augustus.
U bent welkom, zo vaak u maar wilt!
Ds. Helga Frömming

Dienst op 17 augustus
Zondag 17 augustus is er geen och-
tenddienst in de Ter Coulsterkerk.
In plaats daarvan werken we aan
verbinding en schuiven om 16 uur
aan bij de dienst van de Engelse Kerk
(Christ Church Heiloo).
Spreekt u geen Engels? De preek is op
papier in het Nederlands beschikbaar
en ook de Bijbellezing kunt u in het
Nederlands meelezen.
Hebt u vervoer
nodig? Dat regelen
wij graag voor u.
Het is leuk om een
keer een andere
stijl te zien ...
Ds. Helga Frömming

Afscheid Limmen
Op zondag 25 mei namen wij in een
feestelijke dienst afscheid van de
protestantse gemeente van Limmen.
Na heel veel jaren lief en leed te heb-
ben gedeeld, was er een mooie dienst
met prachtige muziek van Sybren
Boukes, Suzanne Leegwater en haar
pianiste Joyce Baaij; met daarnaast
lieve woorden en mooie cadeaus.
 
We danken iedereen die - op welke
manier ook - hieraan een bijdrage
heeft geleverd. Ook dit roerende af-
scheid maakt dat wij goed terugkij-
ken op onze ‘Limmer jaren’. Die jaren
hebben ons geestelijk verrijkt en
naast dat we in die jaren behoorlijk
wat ouder zijn geworden (en ook wat
grijzer) zijn we misschien ook zelfs
nog wat wijzer geworden.
Tot slot een woord van dank voor
alles wat we in de afgelopen jaren in
Limmen hebben ontvangen aan har-
telijkheid en verbondenheid. We
hopen dat de Eeuwige het werk van
onze handen wil zegenen (Lied 90:
8). We wensen de gemeente een
gouden toekomst toe, om - in geza-
menlijkheid - de weg van geloof,
hoop en liefde voort te zetten.
 
Dit was voorlopig ons laatste stukje
voor dit kerkblad. Wij wensen ieder-
een alle goeds toe en Gods zegen.
Ds. Hanneke Ruitenbeek en 
ds. Edward Kooiman

geleden zijn we ermee gestart tijdens
de coronatijd en toen voorzag het in
een grote behoefte. Zo langzamer-
hand werd de belangstelling minder.
Hoe gaan we verder?
Gaan we verder?
 
Om de laatste vraag te beantwoor-
den: JA! De kerk zal altijd op dinsdag-
ochtend open zijn voor eenieder die
zijn of haar verhaal kwijt wil. Al is het
er maar één! Toch willen we een
aantal veranderingen aanbrengen:
 
De eerste is de naam. We denken dat
het woordje ‘inloopochtend’ meer
recht doet aan het doel: namelijk
laagdrempelig een kerk in kunnen
lopen voor een ontmoeting. En een
kopje koffie.
Het tweede is dat we elke maand een
inloopochtend hebben met een
thema. Ik vind het bijvoorbeeld fijn
om na te praten over de kerkdienst
die aan de inloopochtend voorafging
en waarin ik zelf ben voorgegaan. Ik
heb gemerkt dat dat op prijs wordt
gesteld. Roelie van Diest zal ook een
aantal van deze themaochtenden
gaan verzorgen. Daar zijn we heel blij
mee.
En gaandeweg het kerkelijk seizoen
komen er ook allerlei evenementen
en activiteiten voorbij waar tijdens de
inloopochtend aandacht aan besteed
kan worden. Denk bijvoorbeeld aan
de Kerst, de Kunstparade.
De inloopochtend is elke dinsdag van
10.30 – 11.30 uur in de kapel van de
Ter Coulsterkerk. 
André Martens
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Liggen in de zon
 

Colofon
Dit is een uitgave van de Protestantse
Gemeenten van Heiloo en Limmen
25ste jaargang nr. 5, 2 juli 2025
 
Redactie:  Ad Edelman, Ditje van Genderen,
Pieter Jan van Roon
De redactie behoudt zich het recht voor
ingezonden artikelen in te korten.
 
Vrijwillige bijdrage voor het kerkblad: 
Limmen: NL24RABO 0336 4007 64
Heiloo:    NL63INGB 0000 1833 80   
t.n.v. Prot. Gemeente o.v.v. kerkblad 2025
 
Bezorging: 
Limmen:  F. Rosing 06-24671491
               francienrosing@gmail.com
Heiloo:    C. Blijleven 072 - 5334893
               c.blijleven@live.nl
B.g.g.:    K. Mosselaar 072 - 5330417
 
Volgend nummer: 20 augustus
Kopij aanleveren bij: 
kerkblad@pknheiloo.nl
uiterlijk dinsdag 5 augustus
logo's/foto's apart aanleveren 
 
www.pknheiloo.nl

'Zolang de aarde bestaat...'
 
Dit nummer van ons Kerkblad geeft, hoe kan het ook anders,
volop aandacht aan de zomer. Een tijd van rust nemen en re-
flecteren op het drukke leven met ons dagelijks werk, de school
en de vergaderingen. Even rust zoeken, aan zee, aan een meer
of aan een beek. Bij die reflectie beseffen we ook dat velen -
verweg en dichtbij -  die luxe niet hebben.
 
Zowel op de voor- als op de achterpagina is er water zichtbaar.
Water kan kolkend en verkoelend zijn in deze warme periode
en geeft ons dan weer nieuwe energie. Water kan ons ook -
zoals op de foto op de achterpagina zichtbaar is - een spiegel
voorhouden en ons laten reflecteren. Beide hebben we nodig.
 
Het hoofdartikel is deze keer van Geert Booij. Hij haalt inspira-
tie uit het bijbelboek Genesis. "Zolang de aarde bestaat zal er
een tijd zijn van zaaien en oogsten, nooit komt daar een einde
aan". Daarnaast is er in dit nummer veel ander positief nieuws.
Bijvoorbeeld over 'een Braziliaanse in Limmen'. Prachtig!
 
In dit Kerkblad dit keer helaas ook een groot aantal 'In Memo-
riams' over gemeenteleden aan wiens levensreis een einde is
gekomen. Verdrietig, maar wat mooi dat er in de vele uitvaart-
diensten liefdevol, betekenisvol en vooral hoopvol afscheid kon
worden genomen. Hiervoor verdienen onze pastores en alle
vrijwilligers die daar aan bijdragen een groot compliment!
 
De redactie wenst u veel leesontspanning en een goede
zomerperiode!
 
 
 
 

www.pknlimmen.nl
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Vertrouwenspersoon
voor Heiloo en Limmen:
Annemiek Rijneveld:
vertrouwenspersoon@pknheiloo.nl

Gegevens Heiloo
www.pknheiloo.nl
Ter Coulsterkerk:
Holleweg 111, 1851 KE Heiloo
072-5334552
Witte Kerk:
Heerenweg 32, 1851 KS Heiloo
Pastor:
A. Martens, 06-224 940 89
a.martens@pknheiloo.nl
(maandag, dinsdag en woensdag)
Predikant: 
Ds.H. Frömming tel. 06 455 961 56
h.fromming@pknheiloo.nl
Kerkenraad:
Voorz: mw. R.D. van Diest 072-5323500
Scriba: scriba@pknheiloo.nl
Bank: t.n.v. Protestantse Kerk Heiloo
NL85INGB 0000 2762 01
Diaconie:

Gegevens Limmen
www.pknlimmen.nl
Zuidkerkenlaan 25, 1906 AC Limmen
Koster: D. Denekamp, 072-5052871
dik.denekamp@hetnet.nl
Predikanten: 
Ds. H. Frömming
Kerkenraad:
pglimmen@gmail.com
Bank: t.n.v. Prot. Gemeente Limmen
NL24RABO 0336 4007 64
Diaconie:
mw. M. Denekamp 072-5052871
Bank: NL66RABO 0373 7382 18
t.n.v. Diaconie Prot. Gem. Limmen
Ledenadm.: mw. M. Nell, 072-5055826
ledenadministratie@pknlimmen.nl
Ons Huis: D. Denekamp, 072-5052871
Zuidkerkenlaan 23, 1906 AC Limmen

 
 
Secr.: diaconiepknhei-
loo@outlook.com Bank:
Diaconie PKN Heiloo
NL85RABO0336470088
Ledenadministratie: 
mw. I. Bras, 072-5320344
ledenadministratie@pknheiloo.nl

Kerkdiensten
6 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
Slotzondag - gezinsdienst
collecte: KiA Ghana - stop kinderarbeid
Protestantse kerk Limmen:
ds. R. Lock, Bodegraven
collecte: De Hezenberg
 
13 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: 
ds. Y. Bos, Zuidoostbeemster
collecte: St. Alkmaar Thuis 
Prot. kerk Limmen: verbintenisdienst
ds. H. Frömming
i.s.m. ds. H. Ruitenbeek
collecte: St. Alkmaar Thuis 
 
20 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. H. Frömming
collecte: AMCHA  
Protestantse kerk Limmen: 
ds. S. Hovestad-de Jong, Baard
collecte: Prot. Koopvaardijwerk
 
27 juli, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: t Praethuis Alkmaar
Prot. kerk Limmen: Heilig Avondmaal
ds. D. Nicolai, Limmen
collecte: de Bondgenoot
 
3 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. J. Bruin, Workum
collecte: Simavi
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Rozendal, Alkmaar
collecte: KNRM - zie p.8
 
10 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. R.J. Blaauw
collecte: INLIA - zie p.8
Protestantse kerk Limmen:
ds. S. Hovestad-de Jong, Baard
collecte: KiA Cuba - zie p.8
 
17 augustus
Ter Coulsterkerk: Géén dienst om 10 uur 
16.00 uur: samen met Christ Church
Voorganger: Johann van der Bijl
Voor vertaling (preek) wordt gezorgd.
Collecte: Kledingbank Weesp
10.00 uur Protestantse kerk Limmen:
ds. J. Zwart, Akersloot 
collecte: Dorcas
 
24 augustus, 10.00 uur
Ter Coulsterkerk: ds. Y. Bos, Alkmaar
collecte: Vrouwen Pastoraat
Protestantse kerk Limmen: ds. H. Frömming

Verbintenis met Limmen
De kerkenraad van Limmen is blij dat
op 13 juli ds. Helga Frömming in de
eredienst als predikant wordt verbon-
den met Limmen. De dienst wordt
door ds. Hanneke Ruitenbeek inge-
leid en na de verbintenis door ds.
Helga Frömming verder voortge-
zet. De dienst wordt verder opgeluis-
terd met,  naast orgelspel, klarinet-
muziek.
Wij hopen dat u hierbij aanwezig kunt zijn.
Na afloop is er, onder het genot van
een kopje koffie of thee met wat lek-
kers, gelegenheid om ds. Helga
Frömming te begroeten en te ont-
moeten.
Namens de kerkenraad van Limmen:
Margreet Denekamp en Cees van den Berg

Slotzondag en High Tea
in Heiloo 
Zondag 6 juli sluiten wij in Heiloo
gezellig met elkaar het seizoen af. In
de dienst besteden we aandacht aan
de tieners die in september de over-
stap maken naar het voortgezet on-
derwijs. Na het koffiedrinken zijn er
activiteiten tot 12.30 uur en daarna is
er High Tea.
Hebt u thuis een etagère? Het zou fijn
zijn als u hem mee zou kunnen
nemen naar de kerk. We kunnen hem
ook thuis bij u ophalen als het vervoer
lastig is. Bakt u graag? Een zoete of
hartige bijdrage is erg welkom!
U bent er toch bij 6 juli? Gezellig!
Ds. Helga Frömming
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Zomer!
Dit nummer van ons kerkblad verschijnt bij het begin van de zomer, de tijd
waarin de natuur op haar hoogtepunt is. De wisseling van de seizoenen blijft
fascinerend, en gaat altijd maar door, zoals het al in Genesis staat: “Zolang de
aarde bestaat, zal er een tijd zijn om te zaaien en een tijd om te oogsten, zal
er koude zijn en hitte, zomer en winter, dag en nacht – nooit komt daar een
einde aan.” (Genesis 8:22). Maar van die seizoenen is de zomer toch wel
speciaal: het jaargetijde waarin je heerlijk kunt genieten van het buiten zijn
en van de natuur. “Kijk! De winter is voorbij, voorbij zijn de regens, weggegaan.
De bloemen zijn verschenen op het veld, nu breekt de zangtijd aan, het
koeren van de duif klinkt op het land.” (Hooglied 2:11-12).
 
Ook in poëzie buiten de Bijbel vind je inspirerende gedachten over hoe je de
zomer kunt beleven. De dichteres M. Vasalis is bekend om haar verwonderde
aandacht voor wat ze ziet. Haar gedichten worden gedragen door wat ze zelf
noemde een “eerbied voor de gewoonste dingen”. Dat vind je bijvoorbeeld
in het volgende gedicht over wat de zomer met appelboompjes doet:
 
Appelboompjes
 
Op een recht, zwart kousenbeen,
dunne rokjes opgeheven,
dansend in de vroege regen
en de tuin voor zich alleen,
staan twee jonge appelbomen,
't witte bloed omhooggestegen,
vlinder-hoofden wijd omgeven
door hun aller-eerste dromen.
 
Met hun smalle voet in 't gras,
ingetogener en lomer
staan zij later in de zomer
na te peinzen hoe het was.
Voller wordend met de dagen,
vastgegroeid in 't ogenblik,
bestemd, mijn zustertjes, - als ik -
te wortlen, rijpen en vrucht te dragen.
 
Toch kan de zomer ook een bittere bijsmaak hebben. Door klimaatverande-
ring wordt de zomer op veel plaatsen te heet, en we zien in de zomer hoe
de biodiversiteit afneemt door verkeerd gebruik van de aarde. En er zijn ook
deze zomer plaatsen op de wereld waar de mensen worden vermoord of
bedreigd in hun bestaan, en niet van de zomer kunnen genieten, zoals in
Soedan, Gaza, Oekraïne. We voelen ons daarbij vaak machteloos. Toch zijn
er dingen die we wel kunnen doen of althans steunen. Zo vertelde Tweede
Kamerlid Mirjam Bikker onlangs in een tv-programma over haar recente
bezoek aan de Oekraïne, samen met mensen van Kerk in Actie, de hulporga-
nisatie van de PKN. Ze zag hoe de kerken in de Oekraïne veel steun bieden
aan de mensen die op een of andere manier door de oorlog getroffen zijn.
Kerk in Actie, waarvoor we regelmatig een collecte houden, werkt samen met
kerken en hulporganisaties in Oekraïne die ontheemden en slachtoffers van
de oorlog blijven helpen. Regionale hulpcentra geven kwetsbare kinderen en
gezinnen voedsel, tijdelijk onderdak en psychosociale ondersteuning.
 
Judith Herzberg schreef een kort gedicht waarin de zomer meer is dan zomaar
één van de seizoenen, en symbool staat voor het goede dat we dankzij elkaar
kunnen genieten:
 
 

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
terwille was als iedereen
niet iedereen
op handen droeg.
 
Ik lees dit gedicht als een oproep om
voor elkaar een zomer te scheppen,
een zomer die over veel meer gaat
dan mooi weer. Omzien naar elkaar,
daar gaat het om.  En zo weten we:
meer dan de zomer als seizoen, hoe
heerlijk ook, is de zomer die wij voor
elkaar en anderen kunnen zijn.
 
Geert Booij
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Op 8 mei overleed op de leeftijd van
93 jaar Cornelis Pieter Baalbergen.
Kees was 68 jaar getrouwd met Siep.
Vlak voor het afscheid sprak ik nog
met hem en vertelde hij hoe dankbaar
hij was voor zijn huwelijk met Siep,
zijn gezin, zijn werk als loods. Hij was
klaar om te gaan.
In de TC -kerk, waar hij samen met
Siep zoveel vrijwilligerswerk heeft
gedaan, namen we in een dankdienst
afscheid van hem. En lazen we Gene-
sis 2 waarin God tegen Adam zegt:
‘Het is niet goed dat de mens alleen is. Ik zal
hem een helper maken’. Samen hebben
ze hun geloof, hun liefde en hun hoop
inhoud gegeven, waarbij Kees vooral
zijn handen en voeten liet spreken. Ze
waren voor elkaar als een hulp, een
maatje, een metgezel. Hebben
prachtige reizen gemaakt. Zo zijn ze
'zij aan zij' door het leven gegaan.
En zoals God in Siep Kees een helper
heeft gegeven, zo stuurt Hij Siep ook
een helper- de Heilige Geest. De
Geest, die hen aan elkaar heeft ver-
bonden en op elkaars pad heeft ge-
bracht zal ook Siep blijven bescher-
men en bij haar blijven. En ze weet
dat er ook een geloofgemeenschap
is die  om haar heen staat, klaar om

te helpen.
Kees sprak in het al genoemde ge-
sprek de mooie woorden uit: ‘Zonder
geluk vaart niemand wel’. Refererend
natuurlijk ook aan zijn werk als loods,
dat hem over de zeeën van deze
wereld deed varen. Genietend van
zijn vrijheid. Hij heeft menige vuurto-
ren gezien op zijn tocht over de
zeeën. En als hij dan die vuurtoren
zag wist hij, hier is een veilige haven.
Nu ziet hij het licht van het Vaderhuis.
Zijn reis door het leven zit erop.
Want Heer U bent ons een baken
in deze zee van tijd
Een zoeklicht voor wie varen 
in de oneindigheid
Een loods, een vuur, een toren, 
een koers voor zwaar getij
Heer, U bent dijk en haven. 
U komt mijn tijd langszij 
(tekst Alfred C. Bronswijk)
Wij herdenken Kees Baalbergen met
Genesis 2
Pastor André Martens

Op 20 mei overleed op de leeftijd van
97 jaar Ferdinandus Jan de Kraker –
Ferdinand, liefhebbende echtgenoot
van Annemarie. Ferdinand stierf
thuis, waar Annemarie hem nog zo
goed mogelijk verzorgde tot het
einde. Maar het lichaam was op.
Ferdinand was niet bang voor de
dood. ‘Ik geloof dat ik naar God ga’. Hij
had vrede over het naderende af-
scheid. Hij wilde het eenvoudig heb-
ben. Geen toeters en bellen.
We lazen de tekst uit Johannes 11:
‘Iedereen die in mij gelooft zal leven, ook als
hij sterft’. Een doopbelofte. Een belofte
van een leven na dit leven maar ook
voor nu. Want, zo geloven we, de

In Memoriam
Op 6 mei is Kees Schoen uit de Bra-
semcroftlaan overleden.
Hij heeft 85 jaar mogen worden. Kees
was een vrolijke man met veel humor
en een ondeugende glimlach. Hij
hield van de natuur, van reizen –
vooral naar Griekenland.
Toen hij zijn vrouw Karin voor het
eerst ontmoette was het liefde op het
eerste gezicht. Kees en Karin waren
59 jaar getrouwd. Het meest kenmer-
kende aan Kees waren zijn doorzet-
tingsvermogen en zijn humor. Zijn
ondeugende glimlach zal niet wor-
den vergeten.
ds. Helga Frömming

Op 6 juni, één dag na haar 77ste ver-
jaardag, is Daday Aguilar van den
Berg vrij onverwachts overleden. In
diezelfde week zou zij ook haar 42--
jarig huwelijk met Ed vieren en werd
de geboorte van haar kleindochter
Skye verwacht. Haar overlijden is nog
nauwelijks te bevatten en laat een
grote leegte achter.
Sinds het najaar van 2024 onderging
Daday een behandeling tegen kanker
die zij dapper en hoopvol heeft door-
staan. Half mei was zij genezen ver-
klaard en de tickets naar Engeland
voor de kraamvisite waren geboekt.
Zij verheugde zich op het bezoek. Het
verliep helaas anders dan gepland.
Wij hebben op maandag 16 juni af-
scheid van haar genomen in een zeer
internationaal gezelschap. Familiele-
den kwamen uit alle windstreken om
erbij te kunnen zijn. Andere familie-
leden en oud-studenten volgden de
dienst via livestream onder andere in
Sydney, Vancouver en Manilla. Het
meest bijzondere cadeau was de
aanwezigheid van de kleine Skye,
die – nog geen drie weken oud! – met
haar ouders Anjulie en Jamie vanuit
Engeland naar Heiloo was gereisd.
Daday was een bevlogen en zeer
bekwame docent natuurkunde. Stu-
denten en oud-collega’s vanuit de
hele wereld hebben hartverwarmen-
de berichten gestuurd en laten weten
hoeveel zij voor hen heeft betekend.
Daday zal enorm worden gemist.
ds. Helga Frömming

liefde is sterker dan de dood. Dat de
liefde van Ferdinand blijvend is, ook
al is hij er niet meer.
Dat is voor Annemarie en haar gezin
een boodschap van hoop. Om niet op
te geven, om te leven en net zoals
Jezus op te staan, elke dag weer op-
nieuw. Hoe moeilijk en uitdagend dat
soms ook is. Die opstandingskracht
neemt Annemarie bij de hand. Nieuw
leven start waar wij het zelf niet meer
redden.
De liefde maakt een herinnering
De liefde maakt momenten van
eeuwigheidswaarde
De liefde maakt het de moeite waard 
om te leven
De liefde doet je elke dag weer opstaan. 
(naar het lied ‘Only love’)
Wij herdenken Ferdinand de Kraker
met Johannes 11:25,26
Pastor André Martens
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Op 27 mei overleed op de leeftijd van
87 jaar, Ruud van Gorkum. Ruud
overleed in het hospice in Alkmaar,
waar hij het laatste stukje van zijn
leven woonde, omdat thuis wonen
niet meer ging. Ruud kon steeds
moeilijker onder woorden brengen
wat hij wilde, voelde of dacht, had het
overzicht niet meer en moest de regie
vaker uit handen geven en dat laatste
vond Ruud heel lastig.
 
Het afscheid van Ruud was in de Witte
Kerk. De plek waar hij zoveel voet-
stappen heeft staan. Hij was betrok-
ken bij de oprichting van de stichting
Witte Kerk en heeft daar een grote
bijdrage geleverd om van de Witte
Kerk een levendige ontmoetings-
plaats te maken. Een afscheid met
een lach en een traan. En, zoals Ruud
wilde, eindigend met een vrolijke
noot.
Ruud hield van structuur en doelge-
richt bezig zijn. Hij kon niet goed
stilzitten. Hij kreeg rust als hij iets kon
afvinken. Ruud was ook een zorgza-
me man. Hij heeft voor zijn vrouw
Diny gezorgd tot haar overlijden. En
hij was er voor Helène en haar gezin
toen ze dat zo hard nodig hadden.
We lazen tijdens het afscheid zijn
trouwbelofte aan Diny in 1 Korintiërs
9: 25. Over het geloof als wedloop.
Aan die belofte wilde hij zich houden.
Dat had hij haar beloofd. Zij was hem
voorgegaan. Ruud heeft de wedloop
van het leven op zijn eigen manier
gelopen. Het doel? Met Diny verenigd
worden bij God. En hoewel het voor
hem de laatste jaren steeds lastiger
werd vol te houden, wilde hij niet
opgeven. Het doel was belangrijker
dan het meedoen alleen.
Ruud heeft de eindstreep bereikt:
verenigd met Diny. De krans omge-
hangen. ‘Goed gedaan, jij trouwe
dienaar’. Oog in oog met Zijn schep-
per. Die hem uitnodigt en zegt: ‘Rust
maar uit, strek je benen, kom op ver-
haal, je bent thuis’.
Wij herdenken Ruud van Gorkum met
1 Korintiërs 9: 24
We wensen zijn gezin toe dat God
hen nabij is in de stilte en in het gemis
van deze zo geliefde vader en opa.
 
Pastor André Martens

Op 4 juni overleed op de leeftijd van
92 jaar Herma Klazina Schouten-
Lengkeek. Ze overleed op haar kamer
in zorgcentrum Nieuwpoort in
Alkmaar. Ze overleed op haar tijd.
Herma was een bijzondere vrouw,
die al heel wat had meegemaakt in
haar lange leven. Vorig jaar novem-
ber moest ze onverwachts afscheid
nemen van haar dochter Margriet,
haar alles. Voor haar een moment om
te zeggen: ‘Kom me maar halen’.
Maar ze rechtte haar rug en bleef nog
wat langer onder ons. Herma heeft
geleerd om vol te houden en door te
gaan door ervaringen in haar leven.
Je hoorde dat ook terug in hoe ze
sprak over haar geloof. Aan de ene
kant de boosheid over het afscheid
van Margriet en de vragen die dat
opriep, of de moeite met het feit dat
haar ogen achteruitgingen en haar
lichaam steeds meer begon te man-
keren. De regie die ze steeds meer uit
handen moest geven.
Maar dan was er ook altijd weer: ik
dank God in alles, ik trap die wolken
weg, ik ben op koers naar de veilige
haven. Stil maar, wacht maar, alles
wordt nieuw! En: ‘André, wil je 1
Thessalonicenzen met me lezen?’.
Bid onophoudelijk. Ik wil niet dat mijn
geest wordt uitgedoofd. Herma haar
geest was vaak allesbehalve uitge-
doofd. Zo wist ze precies hoe haar
afscheid er uit moest komen zien.
Hoe vaart het? Dat was onze ope-
ningsvraag als we elkaar ontmoetten.
Volle kracht vooruit als ze mooie
momenten beleefde met haar gezin.
Maar het motortje begon steeds meer
te haperen. En nu heeft ze de veilige
haven bereikt, waar Margriet op haar
wacht. Het anker van geloof, hoop en
liefde mag opgehaald worden. Het
anker dat haar houvast gaf en door
de ruwe stormen van het leven in
veilige haven heeft geloodst.
Ze is thuisgekomen. Door God. Bij
God. Vaarwel Herma!
We wensen Olaf en zijn gezin toe dat
in het gemis van Herma vooral de
dankbaarheid van wie ze was mag
overheersen.
Wij gedenken Herma Schouten-
Lengkeek met Psalm 90  en 1 Thes-
salonicenzen 5: 19
 
Pastor André Martens

Op 20 mei overleed Willem Lambert
Zijp op de leeftijd van 95 jaar. De
laatste jaren woonde hij in de Loet.
Als natuurkundige was hij betrokken
bij de planning en de bouw van de
kernreactor in Petten, waarvan hij
later ook directeur is geweest. Hij
heeft ook het eerste boek over statis-
tiek geschreven, dat op de Universi-
teit voor studenten werd gebruikt.
Zijn ouders hadden graag gewild, dat
hij dominee werd, daarom studeerde
hij op late leeftijd nog theologie in
Amsterdam. Wim was samen met zijn
vrouw Wia IVN-gids in Noord-Ken-
nemerland. Hij hield van de natuur en
van reizen.
Na de dood van zijn vrouw ontwik-
kelde hij een liefde voor de orthodoxe
liturgie en voor iconen. Op de foto
zijn meest dierbare icoon. Met Pasen
reisde hij graag naar Griekenland om
volop te genieten van de orthodoxe
paasliturgie. Wim had een jaloersma-
kend diep geloof. Hij is overleden in
het volste vertrouwen dat God hem
met open armen zal ontvangen.
 
Ds. Helga Frömming

Bedankt!
Zondag 23 maart, werden wij verrast
met een prachtige bos bloemen, met
daarbij een al zo mooie kaart met de
vele namen van jullie daarin opge-
schreven!!!!! Heel hartelijk dank daar
voor, het deed ons heel goed .
Bert&Elly Cnossen
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Afscheid van
ons domineesechtpaar

 
Het afscheid van Limmen van ds.
Hanneke Ruitenbeek en ds. Edward
Kooiman begon bij de Kerkenraad op
20 mei waar zij op gebak trakteer-
den. Na dit lekkers en na het welkom
van de tijdelijke voorzitter ds. Marius
Braamse nam ondergetekende het woord.
Zij had een speech gemaakt, die als
erg prettig werd ervaren door Han-
neke en Edward. Elleke Metz had voor
bloemen en een fles wijn gezorgd. De
tranen kwamen niet maar zaten wel
hoog.
 
Zondag 25 mei was het echt zover dat
beide predikanten met een prachtige
gezamelijke dienst afscheid namen
van onze gemeente. Er heerste een
sfeer van spanning en verdriet. Van-
uit de kerk kwam prachtige muziek
van Händel en Bach: Suzanne Leeg-

water speelde dwarsfluit en Joyce
Baaij speelde op de piano..
Hanneke opende met een speech
voor de gemeente, hoe blij zij met
deze warme gemeente waren. Acht
jaar als 'onze' predikanten, maar
daarvóór preekten ze hier al vaak en
zo kennen we elkaar al ruim 15 jaar.
Toen Suzanne Halleluja van Leonard
Cohen zong werd het refrein uit volle
borst meegezongen.
De overweging van Edward was zeer
liefdevol en indrukwekkend. 

10 augustus Heiloo: INLIA
Internationaal Netwerk van Lokale 
Initiatieven met Asielzoekers is een
netwerkorganisatie van en voor ge-
loofsgemeenschappen die asielzoe-
kers en vluchtelingen in nood helpen.
INLIA is hét kennisinstituut op het
terrein van asielzoekers in nood.

13 juli: Stichting Alkmaar thuis 
(de Zwaan en de Steiger)
Sinds november 2023 is De Zwaan in
Alkmaar samengegaan en heet sinds-
dien "Alkmaar thuis". Het is een oecu-
menisch aandachtcentrum dat ge-
dragen wordt door de bij de Alkmaar-
se Raad van Kerken aangesloten ge-
loofsgemeenschappen. De diensten
die 'Alkmaar thuis' aanbiedt zijn: Ge-
loofs- en levensoriëntatie, materiële
hulp via het interkerkelijk Sociaal
Beraad Alkmaar, het ISBA, en pasto-
rale hulp. Tevens is er zes ochtenden
in de week een inloophuis in het
Swaenennest en het aanloophuis de
Steiger.In het Inloophuis kun je zo-
maar even binnenwandelen. Je
wordt welkom geheten, en krijgt een
kopje koffie of thee aangeboden. Het
is er warm en droog, het is er gezellig.
Er is een stem die zegt: goed dat je er bent! 

6 juli Heiloo: Kerk in Actie Ghana
Stop kinderarbeid in de visserij
In Ghana werken naar schatting
20.000 kinderen en jongeren onder
dwang in de visserij. Kinderarbeid is
verboden, maar er wordt te weinig
gehandhaafd. Challenging Heights zet
zich in om kinderen die onder dwang
in de visserij werken, te bevrijden, op
te vangen en te herenigen met fami-
lie. Door voorlichting wil men nieuwe
uitbuiting voorkomen en mensen
bewust maken dat kinderarbeid
schadelijk en verboden is. En dat
onderwijs de beste manier is om uit
de spiraal van armoede te komen. 

Collectes bij de diensten

Bij het slotwoord van Edward en
Hanneke werd iedereen bedankt. Han-
neke heeft veel afgewassen en afge-
droogd in Iona. Daar bedacht zij een
leuk kado: een theedoek voor gebruik
(!!) in de keuken in de kerk.
Cees van den Berg hield een uitge-
breide speech voor Hanneke en Ed-
ward en gaf hun een boek over het
bollendorp Limmen.
Bij de drankjes en hapjes na afloop
hadden een aantal gemeenteleden
nog een persoonlijk woordje voor de
twee. Koster Dirk Denekamp begon
zijn verhaal met de vraag 'Wat heb ik
gedaan dat jullie mij verlaten?'. Haast
bijbels. Hij gaf hun een mooi schilder-
stuk van de kerk en Margreet had voor
beiden een handgemaakt vogeltje.
Elleke droeg een zelfgemaakt gedicht
voor en Sybren Boukes zette een af-
scheidslied in: "Ga nu heen in vrede".
Maar op de valreep waren er toch
- speciaal voor Edward - nog de be-
loofde bitterballen!

Alle aanwezigen kregen van Edward
en Hanneke een prachtig kaartje
met een levenswens mee.

Margreet Denekamp

10 aug. Limmen: Kerk in Actie Cuba
Cuba zit in een diepe economische
crisis. Er is tekort aan voedsel, brand-
stof en elektra. Jongeren en goed
opgeleide mensen vertrekken naar
het buitenland. Ouderen en zieken -
staan er alleen voor. De vrijheid van
kerken werd vroeger ingeperkt door
de overheid. Nu bloeien ze weer op
in een tijd, waarin de samenleving
hen hard nodig heeft. Volwassenen
en jongeren kunnen theologisch
onderwijs of leiderschapstrainingen
volgen en praktische vaardigheden
leren. De kerken geven hoop via bij-
belstudies, thuiszorg en maaltijden
van zelf verbouwd voedsel. Ze on-
dersteunen kwetsbaren in hun dage-
lijkse strijd om het bestaan

3 aug. Limmen: Koninklijke Neder-
landse Redding Maatschappij
De KNRM is al sinds 1824 een onaf-
hankelijke professionele reddingor-
ganisatie. Jaarlijks redden 1.300 pro-
fessioneel opgeleide vrijwilligers
meer dan 3.000 mensen op zee en
het ruime binnenwater. De KNRM
krijgt géén overheidssubsidie. Hun
missie is om mensen te redden en te
helpen, snel, professioneel en gratis.

Vanuit een centrale positie als expert
en lobbyist is de stichting in staat de
belangen van de asielzoekers én de
samenleving als geheel te behartigen.

8



trale die hielp bij de emigratie. En
hoewel de emigranten het eerst wel
moeilijk hadden om in Brazilië een
nieuw leven te beginnen, is dat aan
velen gelukt, al zijn er ook heel wat
mensen teruggegaan naar Neder-
land. Er zijn daar nu veel bloeiende
landbouw- en veeteeltbedrijven.
 
In de protestantse kolonies speelt de
kerk een belangrijke rol. Veel Neder-
landse dominees hebben daar een
poosje gewerkt. Wel is er toenemen-
de integratie met Brazilië. Er zijn
steeds meer 'gemengde' huwelijken.
De kerkdiensten zijn 's morgens in het
Portugees, en alleen 's avonds in het
Nederlands - vooral bezocht door
oudere gemeenteleden -, maar Sylvia
verwacht dat de Nederlandse dien-
sten op termijn helemaal zullen ver-
dwijnen. 
 
Hoe is het leven in Brazilië in verge-
lijking met hier? Sylvia vindt het kli-
maat daar veel fijner: het is een kli-
maat met zachte zomers, frisse win-
ters en regelmatig zonneschijn. Cul-
turele verschillen zijn dat de mensen
in Nederland directer zijn in hun
omgang met anderen, en vaker op
tijd komen als je een afspraak hebt.
De Braziliaanse samenleving is veel
minder geseculariseerd dan de Ne-
derlandse. Dat merk je ook, vertelde
Sylvia mij, als je naar de kerk gaat. In
Limmen zie je vrijwel geen jongeren
in de kerk, terwijl de kerkdiensten in
Arapoti door veel jongeren worden
bezocht.
 
In augustus hoopt Sylvia haar studie
hier te hebben afgerond, en gaat ze
weer terug naar Brazilië, om daar op
termijn een bestaan op te bouwen.
Mooi dat ze dit cursusjaar in de ge-
meente van Limmen gastvrij werd
ontvangen, en hoe in haar persoon
de Nederlandse en Braziliaanse cul-
tuur met elkaar verweven zijn.
 
Geert Booij

Een Braziliaanse in Limmen
 
Een van mijn zussen werkte jaren geleden
enige tijd in Brazilië, als onderwijzeres voor
de vakken Nederlands en Geschiedenis in
de Nederlandse kolonie Castrolanda, in de
jaren '50 van de vorige eeuw gesticht door
Nederlandse emigranten. Inderdaad, mi
gratie is van alle tijden. Nog regelmatig
bezoekt mijn zus daar haar vrienden van
toen, en ik hoor van haar steeds enthousi
aste verhalen over het leven daar, en de
grote gastvrijheid.
Het was voor mij dan ook een aan-
gename verrassing te horen dat de
gemeente van Limmen dit jaar een
gastlid heeft uit een zusterkolonie
van Castrolanda, Arapoti. Haar naam
is Sylvia Bosch. Haar vader is als kind
met zijn ouders in 1962 vanuit Amei-
de naar Arapoti geëmigreerd. Haar
moeder is uit Nederlandse ouders
geboren in Jaguariaíva, dat naast
Arapoti ligt. Sylvia is daarom tweeta-
lig opgegroeid, en spreekt zowel
Nederlands als Braziliaans Portugees.
Ze brengt nu een jaar door voor stu-
die aan de Vrije Universiteit in Am-
sterdam, de Engelstalige masterop-
leiding Business Administration In-
ternational Management, en woont
daarom tijdelijk bij haar tante Femmy
Salomons-van Eldik en haar gezin in
Limmen. Redenen genoeg dus om
met haar kennis te maken!
 
Sylvia vertelde me dat er zes Neder-
landse kolonies zijn in Brazilië: drie
protestantse, Carambeí (gesticht in
1911), Castrolanda (1951), en Arapoti
(1960), en daarnaast de katholieke
kolonies Holambra, Campos de Ho-
lambra en Não-Me-Toque. De inwo-
ners van deze zes kolonies ontmoe-
ten elkaar ieder jaar voor een 'inter-
koloniale olympiade', een sportieve
ontmoeting (zeskamp) met allerlei
wedstrijden, een plek ook waar jon-
gelui met Nederlandse wortels elkaar
kunnen ontmoeten.
 
Een belangrijk motief voor emigratie
was dat er in boerenfamilies met
meerdere zonen behoefte was aan
grotere stukken land, waarop de
boerenzonen eigen boer konden
worden. Groepsemigratie werd be-
vorderd van bovenaf, door de Brazi-
liaanse regering, maar ook de Neder-
landse. Er was in Nederland bijvoor-
beeld een Christelijke Emigratiecen-

Diaconie Heiloo
Van Caritas - waar wij samen de
boodschappentafel mee vullen in de
Willibrorduskerk - ontving de diaco-
nie het volgende bericht:
Na 3 succesvolle jaren gaan wij stoppen
met de boodschappentafels. 3 Jaar heb
ben de tafels zonder toezicht kunnen func
tioneren. Er werd gebracht en naar behoef
te gehaald (3 boodschappen p.p.). 
We merken nu dat controle nodig is. Dit
kunnen en willen wij niet. Wij doen alles
vrijwillig en op basis van vertrouwen, ook
de tafels. Voorlopig vullen wij aan uit de
voorraad, maar na de zomer stoppen wij
definitief met de tafels.
Wel komt er een andere vorm van bood
schappenhulp in Heiloo, daarover later
meer. Dank aan allen die de afgelopen
jaren voor ondersteuning hebben gezorgd.
Dit betekent voor ons dat we de
boodschappen ingebracht door ge-
meenteleden - tot de overgang naar
een nieuw systeem - nog steeds naar
de Willibrorduskerk brengen en mee-
denken met Caritas over een nieuwe
vorm. We houden u op de hoogte!

Ander nieuws:
De diaconie is heel blij dat Klaas
Mosselaar ja heeft gezegd om de ge-
lederen te komen versterken! Hij
heeft inmiddels 2 vergaderingen
meegedraaid en is na de bevestiging
op 22 juni officieel diaken.
In het vorige kerkblad is de collecte
van 29 juni al aangekondigd. De dia-
conie brengt dit graag nog een keer
onder uw aandacht. Dit 'Zomerkamp
Heiloo' wordt georganiseerd door
Holland Sport&Jongerenwerk Heiloo en
is gratis voor kinderen in Heiloo uit
gezinnen met lage inkomens en/of
een ingewikkelde financiële situatie.
Voor andere gezinnen geldt een
kleine vergoeding. De kinderen heb-
ben een week vol spellen, activitei-
ten, avontuur en plezier. De diaconie
ondersteunt dit graag met een finan-
ciële bijdrage.
Els Romeyn

Bedankt!
Ik wil iedereen bedanken voor de
goede wensen, kaarten, attenties en
een prachtig boeket dat ik namens u
mocht ontvangen. Ben aan de laatste
chemokuur bezig. Het gaat goed met
mij. Hartelijke groet,
Maartje van der Laan
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'Vier Vrijheid'
Jubileumconcert van One More Voice
Het koor One More Voice kijkt met heel veel dankbaarheid
terug op het jubileumconcert n.a.v. het 35- jarig bestaan.
De jubileumcommissie heeft heel veel werk verzet en het
resultaat mocht er wezen! Een prachtig afwisselend
programma, liederen, gedichten, dans, pianospel en
musical, slagwerk en ondersteunende lichtbeelden en dat
alles in een feestelijk versierde uitverkochte witte kerk!
Ook het weer werkte mee zodat we na afloop van een
gezellige nazit in de tuin van de kerk konden genieten.
Het bestuur wil heel graag iedereen die heeft bijgedragen,
financieel of met helpende handen, om dit jubileum tot
een groot feest te maken enorm bedanken!

Bij onze terugblik op de maandagavond na het concert
heeft ons lid Annelies Jonkhart een zelfgemaakt gedicht
voorgedragen waarin de sfeer en inhoud van het concert
mooi weergegeven wordt.
Namens het bestuur. Els Romeyn
 
Denkend aan Holland zie ik brede rivieren
Traag door oneindig laagland gaan.
Maar ik zie ook ons wit gebloesd koor
In het sfeervolle kerkje staan.
 
Zingend over vrede en vrijheid,
Na 35 jaren blazend in de wind.
Ik zie een vogel samen met een kind
Vrolijk kijkend naar een witte regenboog.
 
Hoor tromgeroffel en prachtig pianospel
Zie zingend dansende kindertjes uit Heiloo
In een musical als een jeugdig vrijheidscadeau.
 
Wij doen een oproep aan allen om ons heen
Zwaaiend met roodwitblauw lint
Om de wereld beter te maken
En te bewaren voor het kind!

Ambtsdrager zijn…
Veel mensen zien op tegen het uitoefenen van een ambt
in de kerk. Klusjes doen is nooit een probleem, maar je
binden aan een ambt? En toch… het ambt geeft ook iets
heel moois. Ik moet altijd denken aan Samuel, die in de
tempel mocht dienen. “Mocht”, het is iets bijzonders! Je
mag deel uitmaken van een grote groep mensen, die
eeuwenlang op hun manier vorm gegeven hebben aan
de organisatie van de gemeente. Dat zie ik als iets heel
moois. Met veel genoegen heb ik dus ook mijn dienst
gedaan in de “tempel”. Na 12 jaar is er ook een goede
regel, die zegt, dat er rust nodig is en misschien wat af-
stand van het werk. Dat ga ik nu doen. Het was me een
eer om in de voetstappen van m’n voorgangers te mogen
dienen. Ik kijk er met veel genoegen op terug.
Roelie van Diest

Avondmaal in Craenenbroek

In de week voor Pasen was ik samen met Liesbeth Lawant
(contactpersoon namens de kerk) in  Craenenbroeck om
het Heilig avondmaal te vieren. Het was de tweede keer.
Rond de tafel zaten zo’n acht gemeenteleden. Ze keken
er naar uit om aan de tafel van de Heer te gaan. Dat zag
je aan ze, maar ze uitten dat verlangen ook.
Ik vroeg aan het begin welke liederen ze graag wilden
horen en dus klonken er vertrouwde liederen als ‘Abba
Vader, de Heer is mijn herder, Groot is Uw trouw’. Ze
zongen het, ieder op zijn of haar manier, van harte mee.
Na het uitspreken van de instellingswoorden volgde de
uitnodiging, maar een bewoner was me al voor en riep
uit: ‘Kom nu want alle dingen zijn gereed’. Een ontroerend
moment. Woorden die voor haar weer betekenis kregen.
Andere woorden wist ze niet meer, maar deze wel.
Als je aan de tafel van de Heer gaat, dan is dat grens
doorbrekend. Aan de tafel vallen alle verschillen weg. En
zo braken we, hoe verschillend we ook waren, het brood
in een geest van  eenvoud en dankbaarheid. En vormden
we samen de gemeenschap van Christus in Craenen-
broeck. Verbonden door de Heilige Geest. 
U nodigt mij aan tafel om dicht bij U te zijn
Te proeven van het leven, dat U deelt door brood en wijn
U leidt mij in de stilte, ik volg U met ontzag
Een plaats van rust waar ik U ontmoeten mag.

Pastor André Martens
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Wandel-4daagse Alkmaar
Vrijdag 13 juni was er bij de Ter Coul-
sterkerk een stempelpost van de
Alkmaarse wandel-4daagse. 
Er zijn zo’n 2000 wandelaars langs
geweest en velen hebben even koffie
of thee gedronken en de koelte van
de koffiezaal of de kerkzaal opge-
zocht. Ook tussen de trompetbomen
was het goed uitrusten!
Het was een gezellige ochtend en
zowel voor ons als voor de organisa-
tie voor herhaling vatbaar.
Jan Bras

Litho’s maken
in de Witte Kerk

In de week van 16 juni was het een
vrolijke boel in de Witte Kerk.
Toen ik op maandagochtend even
langskwam speelde een groep la-
chende kinderen tikkertje onder de
grote bomen en een groep meisjes
maakte de ene radslag na de andere
op het grasveld – bijna zo als in oude
films… Wat een prachtig gezicht! Ik
werd er zelf helemaal blij van.
In de kerk hingen vrolijke lithogra-
fieën van Marc Chagall en leerlingen
van de basisschool de Duif liepen met
veel te grote overhemden (om hun
kleding te beschermen), kwasten,
verf en tegeltjes waarop ze hun eigen
litho’s hadden gemaakt.
Andere leerlingen speurden m.b.v.
vragenlijsten naar verschillende ele-
menten in de werken van Chagall:
mensen die kopje onder waren afge-
beeld en verschillende soorten die-
ren. De juffen hielden toezicht en
alles verliep netjes.
Het was heerlijk om zo veel jong
leven in de kerk te hebben. Voor de
kinderen was het even wennen dat
zij heel voorzichtig met hun litho-te-
geltjes om moesten gaan en niet met
hun vingers aan het oppervlak moch-
ten komen, maar het lukte best aardig
en er zijn mooie werkjes geprodu-
ceerd.
Voor de grotere kinderen gaf Pieter
van der Woel een rondleiding langs
de werken van Chagall om uit te
leggen wat er te zien was. Tegelijker-
tijd leerden zij iets over de Bijbel:

van koning Salomo en koning David
leken de meesten leerlingen nog
nooit iets gehoord te hebben…
Wij zijn Pieter van der Woel dankbaar
voor de moeite en de tijd, die hij er in
heeft gestoken om dit Chagall-pro-
ject te organiseren. Hij heeft er zelfs
speciaal voor vrij genomen! Zijn en-
thousiasme sloeg direct over op de
leerlingen. Dank zij Pieter hebben zij
een vrolijke en creatieve ochtend in
een kerk gehad. Geweldig!
Helga Frömming

Zinnige zomeravonden
(films) in Castricum
Tot onze grote vreugde kunnen we
melden dat Kiki Kint weer de jaarlijk-
se zomerfilms organiseert voor thuis-
blijvers en andere belangstellenden
volgens het concept: maaltijd, film en
een goed gesprek. De avonden vin-
den plaats in de pastorie van de Pan-
cratiuskerk. 
De broodmaaltijd met soep begint
om 18.00 uur en de film om 19.00 uur.
Maximaal 40 deelnemers en de kos-
ten bedragen voor de broodmaaltijd
én film 6 euro per avond.

De data voor de Zinnige zomeravon-
den en de inleiders zijn:
30 juli: Rik Willemsen
6 augustus: Ron Hopman
13 augustus: Phil Kint
20 augustus: Monica Bouman

Opgave bij Hennie Brugman: 06 4182
0710 of hennie.brugman@ziggo.nl

Een luchtig slot
Deze zomer zijn er weer 5 zondag-
avonden met poezie en muziek in de
Slotkapel in Egmond aan de Hoef. In
dit jaar vol verwarring hebben we als
thema gekozen : “ Niet te geloven…”

  6 juli: Ina Eilander + Fernanda Martina
27 juli: Lies Sluis + Hans vd Laan &
                            Henk v Meegen
10 aug.: Edward Kooiman + Kummer ens.
24 aug.: Fernanda Martino Avila
31 aug.: Muziekgroep Achterom

Alle avonden beginnen om 20.00 uur.
De kapel is open om 19.30 uur.
Iedereen is welkom en de toegang is gratis.

Eindejaarsdienst 
HEILOO - Tot nu toe heeft niemand
gereageerd op de vraag van de ker-
kenraad of er bezwaren zijn om de
eindejaarsdienst in de Witte Kerk in
Heiloo af te schaffen in verband met
steeds heftiger en gevaarlijker vuur-
werk rondom de Witte Kerk op 31
december (zelfs tijdens de dienst).
 
Wij gaan  er dus van uit, dat er geen
bezwaren zijn tegen het afschaffen
van de eindejaarsdienst. Op 31 de-
cember 2025 zal er daarom geen
dienst worden gehouden. 
Zoals eerder gecommuniceerd kan
dit besluit voor 2026 heroverwogen
worden, mocht blijken dat er toch
waarde wordt gehecht aan de dienst
of mocht de regelgeving rond vuur-
werk veranderen.
Wij stellen uw feedback op prijs!
Ds. Helga Frömming
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LIGGEN IN DE ZON
 
Ik hoor het licht het zonlicht pizzicato
de warmte spreekt weer tegen mijn gezicht
ik lig weer dat gaat zo maar niet dat gaat zo
ik lig weer monomaan weer monodwaas van licht
 
Ik lig languit lig in mijn huid te zingen
lig zacht te zingen antwoord op het licht
lig dwaas zo dwaas niet buiten mensen dingen
te zingen van het licht dat om en op mij ligt
 
Ik lig hier duidelijk zeer zuidelijk lig zonder
te weten hoe of wat ik lig alleen maar stil
ik weet alleen het licht van wonder boven wonder
ik weet alleen maar alles wat ik weten wil.
 
                               Schrijver: Hans Andreus
                               Foto: Ritske Velstra
 


